Vertelling 8-12 jaar

De woorden van Jesaja

Het land van Jesaja is een mooi land.

Tenminste: het wis een mooi land. Nog niet zo lang geleden was het een fijn land,
met een stralende hoofdstad: Jeruzalem. Daar staat de tempel van God. ‘Op die plek
weet je dat God dichtbij is’, zeiden de mensen altijd.

Maar nu is er veel veranderd. De stad straalt niet meer en het lijkt wel of de mensen

God vergeten zijn. Ze zijn bang voor oorlog. Ze zijn bang om hun land kwijt te raken.

En ze bedenken niet dat ze God om hulp kunnen vragen.

Jesaja is een profeet: hij vertelt de mensen over God. Op een dag laat God hem iets
bijzonders zien en horen. Daar moet Jesaja over gaan vertellen. Hij gaat naar een
drukke plek in de stad. Daar klimt hij op een muurtje en hij begint te vertellen:

Het gaat niet goed in de stad en in ons land.

Maar er komt een dag, waarop alles anders wordt.

Jeruzalem wordt een stevige, sterke stad.

De tempel zal boven alles uitsteken,

als teken dat God bij ons is.

Van alle kanten zullen mensen naar Jeruzalem komen.

Ze zullen zeggen: ‘Kom! We gaan naar de tempel!

Laten we luisteren naar het woord van God,

laten we leven zoals God het wil!’

Op die dag zullen mensen hun wapens veranderen in gereedschap.
Hun zwaarden smelten ze om tot ploegijzers,

van hun speren maken ze snoeimessen.

Van hun geweren maken ze naaimachines,

en van bommen maken ze waterflessen.

Op die dag zullen mensen geen oorlog meer voeren.

Sterker nog: ze zullen niet eens meer weten wat dat is, oorlog.

Na deze woorden laat Jesaja even een stilte vallen. Hij kijkt naar de mensen die bij hem

staan. Daarna zegt hij:

Lieve mensen, jullie horen bij God.
Laten wij leven in het licht van de Heer!

Als Jesaja klaar is met vertellen, gaan de mensen weer naar huis.
In hun ogen fonkelt een klein beetje licht. Dat is het licht van Jesaja’s woorden.
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8-10 jaar

P Gesprek: Hoe zouden de mensen
gereageerd hebben op de woorden
van Jesaja? Hoe zouden ze zich nu

voelen?

Hoe zou het zijn als alle wapens op de wereld

veranderd werden in nuttige voorwerpen?

Zou zoiets kunnen? Wat zou ervoor nodig zijn?

Kun je voorbeelden noemen?

Spel: Jesaja zegt dat mensen kunnen
‘leven in het licht van de Heer’. Wat zou
hij daarmee bedoelen?
Ga in een kring zitten en laat een lantaarn
rondgaan met een elektrisch waxinelichtje.
Wie de lantaarn heeft, mag gaan staan en iets
uitbeelden dat past bij ‘leven in het licht van
de Heer”.

Creatief: Teken op een groot vel

papier vier kaarsen, waarvan er één

brandt (vanwege de eerste zondag
van advent). Teken of schrijf bij de brandende

kaars iets over het verhaal van vandaag.

11-12 jaar

Gesprek: Jesaja sprak zijn woorden
Q lang geleden. Maar ook vandaag

kunnen zijn woorden nog belangrijk
zijn. Stel dat jij deze woorden aan iemand
mocht vertellen,. Aan wie zou je ze dan willen
vertellen en waarom? Aan iemand die je wel
of die je niet persoonlijk kent?

Creatief: Jesaja zegt dat wapens

veranderd worden in gereedschap.

In de Bijbeltekst worden zwaarden
en speren genoemd, in het verhaal hebben we
daar geweren en bommen aan toegevoegd.
Kunnen de kinderen wapens bedenken die
voor iets anders gebruikt kunnen worden? In
tweetallen maken ze een reclameposter over
een wapen dat veranderd wordt.



